
 

 

 

Is het gepast om niet naar Israël te reizen 

omdat je bang bent? 

 

Het is waar dat het ons soms verboden is om onszelf in een gevaarlijke situatie te 
brengen als we niet op wonderen kunnen vertrouwen. Ik geloof echter niet dat het 
gevaarlijk is om Israël nu te bezoeken en we geven zoveel kracht en steun aan de 
burgers van Israël door onze bezoeken, dus we moeten proberen te gaan als we 
kunnen. 

Maar wat als we bang zijn om naar Israël te reizen? Ik denk dat er een verschil is 
tussen een individu en een gemeenschap. Ik ben niet bang en ik denk niet dat mensen 
bang moeten zijn om naar Israël te reizen, maar ik moet niet oordelen over de 
gevoelens van iemand anders. Als hij of zij bang is, is het begrijpelijk waarom hij of zij 
besluit om op dit moment niet naar Israël te reizen. Maar de Joodse gemeenschap als 
geheel en wij christenen moeten niet bang zijn om naar Israël te reizen. Als we dat 
doen, dan laten we de terreur winnen en verzwakken we de vastberadenheid van onze 
broeders en zusters in Israël. En dat mogen we niet laten gebeuren. 

Groet-shalom Herman Aldenkamp 
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